
Bouwsteen Connect

God zorgt voor jou & het vogelhuisje
Vandaag gaan jullie een vogelhuisje maken en versieren en een gebed schrijven op
een lelieblad

Leeftijd: basisschoolleeftijd met hulp ouderen - maar eigenlijk alle leeftijden!
Mogelijk kunnen tieners ook goed de kleinen helpen. Vogelhuisje is op te halen in
Zuiderkerk.
Denk aan actueelste corona-regels mbt hoeveel volwassenen erbij kunnen zijn.
Tip: nodig een paar andere kinderen uit Connectgroep of buurkinderen uit.

Nodig: Bijbel; telefoon of laptop om liederen te luisteren;
Vogelhuisje (samen doen per huisadres? Afhankelijk hoeveel huisjes er zijn) en stiften/verf
Eenvoudig lak om de kleuren na afloop te beschermen, pennen; stiften, kleurpotloden;
Pagina 3: print met leliebladeren, 1 bloemblad per persoon voor alle leeftijden.

Ga met elkaar in gesprek:
Kijk eens terug op de afgelopen maanden of het
afgelopen jaar. We leven in een tijd die ons  altijd bij
zal blijven, kinderen ook. Zijn er behalve de
corona-epidemie andere dingen gebeurd die impact
hadden op jullie leven? Wat zijn leuke
herinneringen? Welke dingen zijn er gebeurd die je
misschien spannend of moeilijk vond?
Leg uit dat jullie vandaag met elkaar gaan nadenken
over God en hoe Hij voor alle  mensen zorgt - wat er

ook gebeurt! En dat jullie samen aan God gaan vertellen wat jullie bezighoudt.

Lees: Matteüs 6: 26-34 Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
● Maak jij je wel eens zorgen over iets? Ben je wel eens bang of verdrietig? Waar ben

je dan  bang voor of verdrietig over, of misschien boos?
● Als je boos, bang of verdrietig bent, wat doe je dan? (Vertel je dit dan aan iemand?

Bijvoorbeeld aan papa of mama?)
● Vertel je het ook aan God als je je zorgen maakt?



● Ja: wat wil je God dan vertellen?
● Nee: waarom niet?

Leg uit: Net zoals onze vaders en moeders hier op aarde voor ons willen zorgen, wil ook
God voor ons zorgen. Je kunt het ook aan Hem vertellen als je bang bent of boos of
verdrietig. Hij zorgt voor alle dieren en alle mensen hier op aarde. Dat betekent niet dat er
nooit nare dingen gebeuren. Er worden soms mensen ziek, dat zien we ook nu met het
coronavirus. Maar het betekent wel dat God altijd bij ons is en voor ons zorgt. Net als dat
papa/mama voor je zorgt als jij bijvoorbeeld bent gevallen of griep hebt.
Luister of zing met elkaar het lied: ‘Kijk eens naar de vogels’ van Elly & Rikkert

Ga nu het vogelhuisje in elkaar zetten en versieren.
Neem op tijd een pauze om de afsluiting te doen (anders komt die er mogelijk niet van -
maar dat is eigen keuze), en dan kan er daarna nog verder versierd worden.

Afsluiting (15 - 30 min)

Gebed
Dank God voor het feit dat Hij altijd bij ons is. Vraag Hem of we dat ook altijd mogen voelen.
Gebruik bij dit gebed de leliebladeren die je in de download kunt vinden of knip zelf
leliebladeren: is er iemand van wie je weet of denkt dat hij of zij bang is of verdrietig? Schrijf
deze naam op een lelieblad. Of teken iets waarvoor jij wilt bidden. Het is mooi als iedereen
zelf voor iets of iemand bidt: leg één voor één het lelieblad neer waarna je een kort gebed
uitspreekt voor die persoon. Vorm zo samen een mooie bloem. Tip: Maak vooraf of met
elkaar een leliebloem. Deze komt in het midden te liggen. Hieraan kun je de bladeren leggen
of plakken.

Tip: plak de bloem op de muur na afloop. Doe dat op een goed zichtbare plek, bijvoorbeeld
vlakbij de eettafel, zodat je de komende week nog vaak wordt herinnerd aan je gebed en
misschien nog  eens voor deze mensen kunt bidden. Het is natuurlijk leuk om jouw
bloemblad mooi in te kleuren  of te versieren!

Het is mooi wanneer je je gebed of gebeden hardop voorleest aan elkaar. Zo bid je samen.

Tip voor een regenachtige dag:
Speel vandaag het spel Ganzenbord met elkaar.  Bij het spel Ganzenbord bewandel je jouw
levensweg. Soms heb je geluk in je leven, soms heb je pech in het leven. Op ieder moment
in je leven, zorgt God voor jou!

https://nl.pinterest.com/gwenoberg/vogelhuisjes-pimpen/



 


