
Bouwsteen Schoon

Nederland schoon & Bunschoten-Spakenburg schoon

‘Wordt weer verliefd op je buurt op 20 maart 2021’

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en
voorbereiding op Pasen. Het is ook de tijd van de grote
schoonmaak.

Daarom gaan we meedoen met Nederland schoon.
Het werkt zo:

1. Kies of jezelf coördineert in deze actie of dat je
iemand uit je Connectgroep benaderd of hij/zij
dit wil oppakken. Er moet dus een actieleider
(of een duo) komen.

2. De actieleider besluit of hij/zij de actie doet via
de actie Nederlandschoon of dat hij/zij zelf iets
bedenkt.

3. Als je met Nederlandschoon samen wil
werken, kan je daar materiaal bestellen, regel
dat snel…
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zaterdag-20-maart-landelijke-opschoondag-weer-v
erliefd

4. Kies een tijdstip op zaterdag 20 maart. Middag/ochtend maakt niet uit. Hoeft niet lang. Drie kwartier
opruimen en half uur koffie bijv.

5. Bel dit weekend/komende week bij een aantal mensen uit je Connectgroep aan en vraag of ze mee
doen en nog iemand erbij vragen. En wie een thermoskan koffie/limonadekan met bekers willen
verzorgen etc. Misschien moet je je tijdstip nog schuiven?

6. Verwacht je dat je extra ophaal van vuilnis nodig gaat hebben; bel/app Jan van Triest 06 53353784.
Hij kan dit bij de gemeente aanvragen.

7. Op zaterdag: laat je verrassen door de mooie mensen met wie je op pad bent en ruim op.
8. Maak vrolijke foto’s om in Kerkwijzer/Facebook te zetten en mail/app die karin.timmerman@gkbs.nl

De challenge die we jullie willen geven, is om samen voor je buurt te zorgen. De profeet Jeremia doet een
oproep, aan de Joodse ballingen in Babel, om present te zijn, om aanwezig te zijn voor het welzijn van de
de stad (Jeremia 29). Dat vraagt om een gerichtheid op dat niet je alleen je eigen stoep schoon is, maar dat
je er wil zijn voor je buurt. Dat is een mooie voorbeeld. Jeremia vraagt ook om te bidden voor de stad.

De Bouwsteen ‘schoon’ is een vraag om te bidden voor je straat, dat kan thuis, maar ook als je buiten loopt,
dat mag in stilte, en dan mee te doen met Nederland schoon. Zo geef je je geloof letterlijk handen en
voeten. En als er een kan koffie en limonade op de stoep staat; dan wordt het ook nog gezellig.

https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zaterdag-20-maart-landelijke-opschoondag-weer-verliefd
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zaterdag-20-maart-landelijke-opschoondag-weer-verliefd


Overigens is het idee van opruimen natuurlijk ook eind september uit te voeren; een ‘winterschoon-actie’!
Dan is het te combineren met burendag.

https://www.burendag.nl/

