
Maandag “De zieken bezoeken” 

29 maart 2021 

(organist/pianist: Bert Koelewijn) 

 

Voorzang: Psalm 62: 1,4 (Mijn ziel is stil tot God de Here) 

 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 

zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen. 

Wankel dan niet, want Hij staat vast, 

Hij is, ook als het onheil wast, 

uw rots, uw enige vertrouwen. 

 

Welkomstwoord 

 

Toelichting van bloemstuk 

 

Kaars doven 

Gebed door Helene van Zoeren 

 

Voorzang: NLB 558: 1,6,10 (Jezus om uw lijden groot) 

 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison. 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

We bidden samen Psalm 121 in 

beurtspraak 

 

De Heer zal je behoeden van het kwaad. 

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

van waar komt mijn hulp? 

 

Mijn hulp komt van de HEER 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Hij zal je voet niet laten wankelen, 

hij zal niet sluimeren, je wachter. 

 

Nee, hij sluimert niet, 

hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 

 

De HEER is je wachter, 

de HEER is de schaduw 

aan je rechterhand: 

 



overdag kan de zon je niet steken, 

bij nacht de maan je niet schaden. 

 

De HEER behoedt je voor alle kwaad, 

hij waakt over je leven, 

 

de HEER houdt de wacht 

over je gaan en je komen 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

De Heer zal je behoeden van het kwaad. 

 

Lied: Sela “Bid met mij” door Gerrit van der Schuur & Christina van Dusschoten  

 

Bid met mij in deze lange nacht. 

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 

  

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. 

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God, want hij vergeet ons niet. 

  

Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

houd ons vast en leid ons nu 

op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 

 

Bid met mij in deze lange nacht. 

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 

 

Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

houd ons vast en leid ons nu 

op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 

 

Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

houd ons vast en leid ons nu 

op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 

 

Schriftlezing:  

Lucas 22: 39-46 door Christina van Dusschoten 

 

‘Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 

40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving 

komen. ’41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om 

te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet 

wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. ’43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem 

kracht te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in 

grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de 



leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen: 

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 

 

Stilte 

 

Meditatie (Christina van Dusschoten ) 

 

Meditatief moment door Bert Koelewijn op het orgel: ‘Leer mij, o Heer, Uw lijden recht 

betrachten’ 

 

Gebed door Marjolein de Graaf 

Gedicht door Helene van Zoeren 

 

Één stille week     Één stille week, 

Waarin de Mensenzoon               De dagen zó gedragen 

Zovéél heeft geleden     In liefde en leed 

Hij kreeg een kruis als loon.    En duizend mensenvragen… 

 

Één stille week,     Die stille week 

Hoe tijdloos is het lijden.               Is ons cadeau gegeven! 

En God? Hij is dezelfde steeds,   Wij mogen Gods geheim gaan zien: 

Staat boven alle tijden.    Zaad voor het eeuwig leven! 

 

Zingen: Sela “Eén woord is genoeg” (Youtube) 

www.youtube.com/watch?v=ZWCcpH4MtWE 

 

Zegen 

 

Interactief Gebed “Scherven” 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWCcpH4MtWE

