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(pianist: Ingrid de Jong 

 

Voorzang: Psalm 139 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Welkomstwoord 

 

Toelichting van het bloemstuk 

 

Kaars doven 

 

Gebed door Marjo Hartog 

 

Voorzang: NLB 538: 1,3 (Een mens te zijn op aarde) 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

We bidden samen Psalm 123 in wisselspraak 

 

Onze ogen richten zich op God 

 

Naar u sla ik mijn ogen op, 

naar u die in de hemel troont, 

 

zoals de ogen van een slaaf 

de hand van zijn heer volgen, 

en de ogen van een slavin 

de hand van haar meesteres, 

 

zo volgen onze ogen 

de HEER, onze God, 

tot hij ons genadig wil zijn. 

 

Wees genadig, HEER, wees ons genadig, 



wij worden veracht, meer dan te dragen is. 

 

Meer dan onze ziel kan dragen 

raakt ons achteloze spot, 

de hoogmoed van onverschilligen. 

 

Onze ogen richten zich op God 

 

Voorzang: Taize 139 “Aber du weisst den Weg für mich”  

Een tekst van Dietrich Bonhoeffer, op een melodie uit Taizé. 

 

 Vertaling 

‘God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. Bij U is het licht, U vergeet mij niet. Bij U is 

de hulp, ja, bij U is het geduld. Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor 

mij’. 

 

Schriftlezing door Marjolein de Graaf 

 

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 

8Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal 

bereiden, zodat we het kunnen eten. ’9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden? ’

10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet 

komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11en zeg 

tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn 

leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is 

ingericht; maak het daar klaar. ’13Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, 

en ze bereidden het pesachmaal. 

 



Stilte 

Meditatie (Marjolein de Graaf) 

 

Meditatief moment door Ingrid de Jong op de vleugel. Zij heeft een medley gemaakt  (‘Welk 

een vriend is onze Jezus’;‘Meer dan ooit’; ‘O hoofd vol bloed en wonden’; ‘Liefde was het ‘ 

en ‘Jezus Overwinnaar)’. 

 

Gebed door Christina van Dusschoten 

 

Gedicht door Helene van Zoeren 

 

Stil      Stil 

Het was Gods wil    Duisternis wacht 

Zijn Zoon te geven    Op het Licht 

 

Stil      Stil 

Jezus droeg mijn kruis   In verwondering 

Mijn zonden vergeven   Dat U voor mij ging 

 

Voorzang: Opwekking 697 (Al wat ik ben) 

 

Al wat ik ben, 

leg ik in uw hand, 

ik geef mijzelf volledig. 

Mijn leven rust 

in de palm van uw hand, 

ik ben van U voor eeuwig. 

 

Jezus, ik geloof in U. 

Jezus, ik vertrouw op U. 

En de reden dat ik leef, 

de reden dat ik zing, 

bent U alleen. 

 

Zo wandel ik 

heel dicht aan uw zij, 

ook in mijn pijn 

vertroost U mij. 

En ik vertrouw 

op wat U belooft, 

uw woord staat vast 

 

Jezus, ik geloof in U. ) 

Jezus, ik vertrouw op U. ) 

En de reden dat ik leef, ) 2x 

de reden dat ik zing… ) 

bent U alleen. 

voor eeuwig. 

 

Ik aanbid U, ) 

ik aanbid u, Heer. ) 4x 

 

Ik vertrouw U, ) 

ik vertrouw op U. ) 2x 

Jezus, ik geloof in U. ) 

Jezus, ik vertrouw op U. ) 

En de reden dat ik leef, ) 2x 

de reden dat ik zing… ) 

bent U alleen. 

 

Zegen 

 

Interactief Gebed “He’s got the whole world in his hands” (‘De hele wereld is in Zijn hand’) 


