
 

 

Stille Zaterdag “De doden begraven” 
3 april 2021 
(organist: Maarten Veldman) 
 
Voorzang: Psalm 65:1,2 (De stilte zingt U toe) 
 
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Welkomstwoord 
 
Uitleg bloemstuk 
 
Kaars doven 
 
Gebed door Marjolein de Graaf 
 
Voorzang:  NLB 321: 1,2,3 (Niet als een storm als een vloed) 
 
Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
We bidden samen Psalm 127 in wisselspraak 
 
De Heer zal over ons ingaan en uitgaan de wacht houden 
 
Als de HEER het huis niet bouwt, 
vergeefs zwoegen de bouwers; 
 

als de HEER de stad niet bewaakt, 
vergeefs doet de wachter zijn ronde. 

 
Vergeefs is het 

dat je vroeg opstaat, 



 

 

je laat te ruste legt, 
 

je aftobt voor wat brood – 
hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 

 
Kinderen zijn een geschenk van de HEER, 

de vrucht van de schoot is een beloning van God. 
 

Als pijlen in de hand van een schutter, 
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. 

 
Gelukkig de man 

wiens koker is gevuld 
met pijlen zoals zij. 
 

Hij staat niet te schande 
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 

 
De Heer zal over ons ingaan en uitgaan de wacht houden 
 

Voorzang: Taize 37 (Jesus, remember me when you come into your Kingdom)Vertaling: 

‘Jezus denk aan mij wanneer u in uw Koninkrijk komt’. 
 
 
 
 



 

 

Schriftlezing:  
Lucas 23 door Marjo Hartog 

 
‘Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij 
was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van 
God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. 
52Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 53Nadat hij het lichaam 
van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf 
dat nog nooit was gebruikt. 54Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna 
aangebroken. 55De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef 

naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus ’lichaam er werd neergelegd. 

56Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen 
ze de voorgeschreven rust in acht’. 
 
Stilte 
 
Meditatie (Marjo Hartog) 
 
Meditatief orgelspel door Maarten Veldman 
 
Noemen van de namen van de dopelingen 
 
Gebed door Helene van Zoeren 
Gedicht door Christina van Dusschoten 
 
De stilte is oorverdovend 
Tranen vallen op de grond 
Verdwijnen in het stof 
Waar kunnen wij Hem zoeken? 
Wie heft ons op na onze val in het hof? 
Is er iemand die ons verdriet kan stillen? 
Ons boven de rouw uit kan tillen? 
We zijn Hem kwijt, verloren aan de dood. 
We zijn het opnieuw vergeten 
Wat Hij ons heeft beloofd 
We zwijgen 
Zullen we Christus ooit nog weer krijgen? 
Zullen we zijn ogen nog een keer zien? 
En zijn woorden ademloos horen? 
Komt Hij terug? 
De dood is stil 
En wij wachten 
Op het ochtendgloren…. 
 
Voorzang: Opwekking 717 (Stil mijn ziel wees stil) 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 



 

 

God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
God U bent mijn God 
Ik rust in U alleen 
 
Zegen 
 
Interactief Gebed (Het water van de doop) 
 
 
 

Collecte Stichting de Sluis 
 
Stichting de Sluis is een vrijwilligersorganisatie die actief is en rond de gevangenis in de Zaanstreek 
(regionale gevangenis). Dit doen ze met diaconale activiteiten als kledinguitgifte, geven van 
cursussen (persoonlijke ontwikkeling, Alpha in Prison cursus en nazorg aan ex-gedetineerden. Ze 
hebben hun activiteiten onderverdeeld in de projecten familie; persoonlijke ontwikkeling en 
pastoraat. 
  
Het doel is herstel bieden waardoor (ex)-gedetineerden en hun familie na detentie een positieve 
toekomst kunnen opbouwen.  De werkwijze is om met een open houding naast de gedetineerde te 
gaan staan en hen te motiveren om positieve keuzes kan maken. In het laatste jaar hebben ze 
vanwege de maatregelen als organisatie veel moeten improviseren, maar hebben veel 
gedetineerden kunnen bereiken.  
  
Uit dit project is er één specifiek onderdeel waar men momenteel tekort aan heeft en waarvoor uw 
bijdrage wordt gevraagd. Het betreft met name de mogelijkheid tot bezoek, het contact tussen 
vader en kind (van de gedetineerden). Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 


