
 

 

2022 Goede vrijdag: 

 

Welkom bij de deur door Christina en Gerry 

 
Lied: HH 209 (4:30) 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

  

Welkomstwoord door ds. Karsten van Staveren 

Toelichting van bloemstuk 

Kaars Doven  
Gebed door Christina  

 

Heden hangt aan het Hout,  

Hij die de aarde gehangen heeft boven de wateren;  

De Koning der Engelen draagt een kroon van doornen. 

 

Hij die de hemel met wolken bekleedt,  
wordt in spottend purper gehuld.  

Hij die in de Jordaan Adam weer heeft vrijgemaakt,  

wordt in het gelaat geslagen. 

 

De Bruidegom der Kerk wordt met spijkers vastgenageld; 

de Zoon der Maagd wordt met een lans doorboord. 
Wij aanbidden Uw lijden, o Christus.  

Toon ons nu ook de heerlijkheid van Uw Verrijzenis. 

 

 

Lied: NLB 578 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
 

We bidden samen een Psalm in beurtspraak geleid door Karsten 

Psalm 130  

 

Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 

Heer, hoor mijn stem, 

 
wees aandachtig, luister 

naar mijn roep om genade. 

 

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, 

Heer, wie houdt dan stand? 

 
Maar bij u is vergeving, 

daarom eert men u met ontzag. 

 

Ik zie uit naar de HEER, 

mijn ziel ziet uit naar hem 

en verlangt naar zijn woord, 

 
mijn ziel verlangt naar de Heer, 

meer dan wachters naar de morgen, 

meer dan wachters uitzien naar de morgen. 

 



 

 

Israël, hoop op de HEER! 

Bij de HEER is genade, bij hem 

is bevrijding, altijd weer. 

 
Hij zal Israël bevrijden 

uit al zijn zonden. 

 

Lied: HH 162 (Lam van God) 

Lam van God, 

 
Schriftlezing: Exodus 12 

 

Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een 

bokje kiezen, ’zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder 

daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het 
bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen 

de deur niet uit, 23want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar 

ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur 

voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te 

gaan en u te treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van 

kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals hij heeft 

beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat 

betekent dit gebruik?” 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat 

hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons 

heeft hij gespaard. ’”Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, 28en ze 

deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. 

 

Stilte  

Meditatie  

Meditatief muzikaal moment: 

 
Gedicht door Gerry 

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken 

en bloesems geven taal en teken 

 

De vogels zingen. God wat is dit mooi. 

Ook ik ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 

Maar kan niet. Deze dagen staat 

tussen de takken uw bebloed gelaat. 

 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 

rond uw verminkte, naakte huid. 

 
Spijkers die hand en hout doorboren, 

de aarde bloeit als nooit tevoren. 

 

Ik hunker naar wat gaande is, 

naar opbloei en verrijzenis. 

 
Maar kan het voorjaar nog niet aan, 

eerst moet de Heer zijn opgestaan. (J. Zijlstra) 



 

 

Zingen: HH 365 Welk een vriend  

 

Zegen 

 
Interactief Gebed (Meenemen van een stuk prikkeldraad) 

Waar haal jij je aan open? 

 

In stilte de kerk verlaten 

 

Collecte bij de deur  


