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Zondag 2

“Kijk eens naar de vogels. Ze werken niet 
op het land en ze hebben geen kelder of 
schuur. God geeft ze te eten. Kijk eens naar 
de bloemen. Ze werken niet en ze maken 
geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs 
nog mooier dan koning Salomo in zijn 
mooiste kleren.” 

Lucas 12: 22-28: De mussen en de lelies.  

Als het goed is staat elke morgen als je 
naar school gaat je tas klaar. Je vader of je 
moeder heeft je spullen voor school erin 
gedaan. Elke keer zit er weer iets te drinken en iets te eten in voor in 
de pauze. Misschien hebben papa en mama er zelfs wat snoep in 
gedaan, omdat ze weten dat je het lekker vindt. Je hoeft je er helemaal 
niet druk over te maken. Het is er gewoon weer elke dag opnieuw.  

Jezus vertelt aan zijn vrienden dat God daar ook zo goed in is: in het 
zorgen voor Zijn mooie wereld. Wanneer Hij wat vogels ziet, zegt 
Jezus: “Kijk, God zorgt voor ze. Maak je dus niet teveel zorgen”.  
Wanneer Hij de bloemen langs de weg ziet, is Jezus verbaasd over 
hoeveel mooier ze zijn dan de kleren van een koning. Kijk eens hoe 
goed God zijn best doet voor Zijn wereld! God houdt van Gigagroen! 
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God zorgt nog steeds... 

voor Zijn wereld 
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God is echt keigoed in het zorgen voor de wereld 
die Hij gemaakt heeft. Elke zondag horen we dat ook 
in de kerk. Want dan mogen we horen dat God 
nooit loslaat waar Hij aan begonnen is. Dus ook niet 
de mooie wereld die Hij gemaakt heeft. God is nog 
steeds druk bezig.

Maar soms heb ik het gevoel dat wij daar een stuk 
minder goed in zijn. Als ik door het dorp fiets, dan 
zie ik altijd blikjes en plastic zakjes langs het fietspad 
liggen. Als het regent dan zie ik een file bij school van 
alle auto’s en ruik ik de uitlaatgassen. Als ik op de 
stoep loop, dan moet ik regelmatig opletten dat ik 
niet in de hondenpoep stap. God wil goed voor Zijn 
mooie wereld zorgen, maar wij zijn er niet altijd even 
goed in. 

Mag ik je uitdagen om deze week je 
best te doen voor de natuur waarvan 
God zo houdt? Raap eens deze week 
5 stukken afval op van de grond of  in 
de berm en doe dat in een 
prullenbak. Want als God goed voor 
de wereld wil zorgen, waarom zouden 
wij dan niet ons steentje bijdragen?

Misschien kun je zelfs daarbij wel het lied van Sela zingen: 
“Geen zorgen” of “Hij heeft de hele wereld in zijn hand/ 
He’s got the whole world in His hands”. 
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God zorgt nog steeds... 

Door middel van mens
Psalm 8 
4Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die 
U hun plaats gegeven hebt, 5wat is dan de sterveling, dat U aan hem 
denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Heb jij wel eens omhooggekeken naar de sterren? Wat voel je je dan 
klein en nietig. Je bent niet meer dan een stipje in het heelal. Het is 
allemaal ook zo ontzettend mooi gemaakt! De natuur is zo groots, zo 
prachtig, zo adembenemend! Soms overvalt je dat gevoel hoe mooi 
iets is. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Of misschien wel als je in je 
in je eigen tuin zit en net een mooie vlinder ziet vliegen. Of ben je 
verwonderd over de kleuren in de natuur. Hoe mooi groen alles in de 
lente wordt en daarna weer rood/geel/bruin wordt in de herfst.

God kijkt naar ons om. Hij heeft ook jou op het oog. Daar kun je echt 
verwonderd over zijn. Hij vindt ons zo waardevol dat Hij ons een 
plaats heeft gegeven vlak onder Hem. Wij mogen Zijn kinderen zijn.  
Wij mogen zorg dragen voor Zijn schepping, de mensen, de dieren en 
de natuur.

Welke talenten heb jij van God gekregen? 
Kun je die gebruiken?

Als jij veel tijd doorbrengt in de natuur dan krijg je ook meer respect 
voor het milieu. Je zal niet zo snel op insecten gaan staan of rommel 
achterlaten.
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Even een test:  
Waar of onwaar? Zorgen voor de natuur 

Alle mensen samen kunnen zorgen voor de natuur door... 

❏ ❏	  met de fiets naar school te gaan  

❏ ❏  lege glazen potjes in een gewone vuilnisbak te gooien  

❏ ❏	  overal lichten tegelijk te laten branden  

❏ ❏	  een broodtrommel te gebruiken 
	   voor boterhammen in plaats van folie  

❏ ❏  oud papier apart te verzamelen  

❏ ❏	  de verwarming heel hoog te zetten 
	   en dan de ramen te openen.

God vindt jou zo waardevol dat je voor Zijn aarde, Zijn 
kunstwerk mag zorgen! Daar word je toch blij van! Dan 
zing je mee:

Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde 

Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft

wa
ar

on
wa

ar
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God zorgt nog steeds... 

Ook al is het moeilijk
Genesis 3:1-9, 17-19  “Adam waar ben je?”

‘Waar ben je?’ Als iemand dat aan je vraagt, zeg je: “ik ben thuis”, of “ik 
ben op school”, of “ik ben met een vriendje of vriendinnetje aan het 
spelen”. Maar stel nou dat God deze vraag aan je stelt: “Waar ben je?” 
Je hoeft Hem natuurlijk niet te vertellen dat je thuis bent of ergens 
anders. Dat weet Hij allang. Hij wist ook best dat Adam en Eva zich in 
de bosjes hadden verstopt. En toch stelt Hij die vraag: “Waar ben je?” 
Dat lazen we net.

Dinsdag 4 O
K
T

Waar 
  ben je?
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Ja, want de mensen mochten namens God voor Zijn prachtige wereld 
zorgen. Daar ging het gisteren over. En aan het einde van iedere dag 
kwam de Here God langs. Dan wilde Hij horen hoe hun dag was 
geweest. En kon God zeggen hoe trots Hij was op wat ze hadden 
gedaan. Maar nu gaven ze ineens ‘niet thuis’. Ze wilden niet dat de 
Here God hen zou zien. 

Daarom moet God Adam roepen: “waar zit je toch? Waarom ben je er 
niet? Waarom ben je niet meer voor Mij aan het werk?” En dan is 
Adams reactie: “omdat ik bang voor U ben”. Hij schaamde zich omdat 
hij naar de duivel geluisterd had. Die zei dat het veel beter gaat als je 
de dingen in deze wereld op eigen houtje doet. Maar juist daardoor 
ging alles kapot. Kost het leven bloed, zweet en tranen. Is het moeilijk 
geworden om goed voor deze wereld te zorgen.

En toch stelt de Here God die vraag, ook aan jou en mij: “waar ben je?” 
Want Hij wil nog steeds voor deze aarde zorgen. En Hij wil jou en mij 
daar vandaag voor gebruiken. Hij vindt het heel erg als wij dan ‘niet 
thuis’ geven. Bang voor Hem zijn. Ja, wij doen echt niet alles goed. Maar 
daarvoor is de Here Jezus gestraft, in onze plaats. En dus mogen we nu 
kind aan huis zijn bij Hem. Dat betekent dat je altijd welkom bent. Hij 
helpt ons maar wàt graag om iets goeds te doen voor Zijn wereld. 

Waar zou jij wel wat hulp bij kunnen gebruiken? Vraag het maar aan 
Hem, Hij staat al op je te wachten!
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God zorgt nog steeds... 

op Gods manier
Leviticus 25: 1-7 en 20-22 
Vers 4: “Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een 
periode van volledige rust, een sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet 
bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien.”

Weet je wat ‘metaalmoeheid’ is? Als je materiaal te lang of te vaak 
gebruikt, gaat het stuk. De veer verliest dan op een gegeven moment 
zijn veerkracht. En de deurklink kan niet meer recht, maar blijft een 
beetje hangen. Voor jou geldt dat ook. Stel je voor dat je altijd maar 
hard moet werken en nooit tijd krijgt om te zitten, te eten of te slapen, 
dan ga je kapot. Dat houd je niet vol.

Dat geldt ook voor de natuur. Als we teveel of te intensief van de 
natuur gebruik maken, gaat het stuk. En dat wil God niet. We moeten 
verstandig omgaan met de natuur, met de akkers. Daarover hebben we 
net gelezen. God zegt: “je mag zes jaar gebruik maken van je akker en 
je wijngaard (dat is een stuk grond, het land van een boer) Maar het 
zevende jaar, het sabbatsjaar, mag je er niets mee doen. Dan heeft het 
land rust nodig, anders raakt het land uitgeput.” 

Maar hoe zit het met je eten als je dat zevende jaar niets mag zaaien 
en maaien? Nou, zegt God, Ik zorg ervoor dat jullie dan in het zesde 
jaar extra opbrengst krijgen (vers 21-22). Dus extra eten. Mooi is dat: 
als je naar God luistert, zegent Hij je.

Dat ritme van zes dagen werken en één rusten is er elke week. We 
hebben de zondag om al ons werk te laten rusten en van Gods werk 
te genieten in de kerk en om ons heen, om op te laden. Maar dat geldt 

Woensdag 5 O
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dus ook voor de natuur. We moeten er niet alles uithalen wat erin zit. 
Dat is niet goed. Dan gaat het land kapot en daar heeft God het niet 
voor gemaakt. 

Je hoeft niet altijd op een verre reis. En je hoeft niet elk jaar het 
nieuwste speelgoed en nieuwe kleren. Voor al die extra’s zijn veel 
grondstoffen nodig. De aarde heeft tijd nodig om te herstellen. God 
zegt: “wees maar voorzichtig voor de natuur en vraag niet teveel, dan 
zorg Ik er wel voor dat je genoeg krijgt om van te leven.” Geef jezelf 
én de natuur de tijd om te resetten, om weer op te laden, zodat het 
niet uitgeput raakt. 

Op welke manier kunnen jullie thuis voor de schepping en 
de natuur zorgen op Gods manier? Wat zou je kunnen 
doen of veranderen? Vertrouw je God dat Hij dan toch voor 
je zorgt???
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DONDERDAG 6 O
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God zorgt... 

Door te delen
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 
mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Johannes 6:11

Wat een wonder! Jezus gaf een onwijs grote groep mensen te eten. Zo veel 
als zij wilden! En dat terwijl er maar 5 broden en 2 vissen waren om te delen. 
Heb jij wel eens je eten gedeeld? Als jij snoepjes hebt verdiend met de 
avondvierdaagse, mag je broertje of zusje er dan ook een paar? Of als een 
klasgenootje zijn eten is vergeten, deel jij dan jouw broodje met hem of haar?

Jezus kon heel goed delen. Hij stapte met zijn vrienden in een boot. Wanneer 
ze aan de overkant van een meer komen, maken ze de boot vast en klimmen 
ze een berg op. Daar gaan Jezus en zijn vrienden zitten. Als Jezus om zich 
heen kijkt, ziet hij een grote groep mensen aankomen. Mannen, vrouwen en 
kinderen. Ze willen allemaal Jezus zien! Misschien gebeurt er wel een 
wonder…

De grote groep mensen is blij Jezus te zien, maar hadden er niet aan gedacht 
om eten mee te nemen. ‘Waar kunnen we eten kopen voor zoveel mensen?! 
Daar hebben we helemaal geen geld voor’ zegt Filippus, een vriend van Jezus. 
‘Wat moeten we doen?’

Een andere vriend van Jezus, Andreas, zoekt tussen de grote groep mensen 
naar iemand met eten. Even later brengt Hij een jongen met een mandje in 
zijn hand. In dat mandje zitten vijf broden en twee vissen. ‘Dit is alles wat ik 
heb’ zegt de jongen. Andreas zegt: ‘Dat is nooit genoeg voor iedereen.’
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Er is meer dan genoeg eten voor iedereen. Alle mannen, vrouwen en 
kinderen krijgen te eten tot ze vol zitten. Na het eten blijven er nog twaalf 
manden met brood over. Jezus zorgde toen voor hen en Jezus zorgt nu nog 
steeds voor ons.

Deel jij mee? 
Als je deelt, lijkt het of je zelf minder overhoud. Maar klopt dit 
wel? Kijk eens naar het aantal hoeken van een vel papier. Je 
wilt graag een hoek aan iemand anders geven, dus knip je er 
een hoek af. Hoeveel hoeken tel je nu? Doe dit nog maar 
eens! Wat ontdek je?
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God zorgt nog steeds... 

Door te zorgen voor 
anderen
‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van 
de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft 
betoond.’  De barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 15-37)
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Eva en Mila zijn aan het voetballen op het schoolplein. Het is na 
schooltijd en dan zijn daar vaak te vinden, zo ook vandaag. Maar vandaag 
is het niet zo leuk. Er zijn grote jongens die vervelend doen. Ze pakken 
steeds de bal af en roepen nare dingen. Eva besluit haar moeder te gaan 
halen. Als de jongens Eva en haar moeder zien aankomen, rennen ze snel 
weg. Bij het wegrennen struikelt één van de jongens en valt hard op de 
grond. Eerst denkt Eva: ‘Net goed!’ Maar als ze ziet hoeveel pijn hij heeft, 
loopt ze toch naar hem toe en helpt hem overeind. 

In de Bijbel vertelt Jezus een verhaal over de Barmhartige Samaritaan. Je 
kent het verhaal vast! Een Joodse man loopt alleen op een weg en wordt 
overvallen door rovers. De rovers stelen zijn spullen en laten hem 
gewond achter. Er lopen verschillende belangrijke en rijke Joodse 
mensen langs de gewonde man heen lopen, maar die helpen hem niet. 
Dan komt er een Samaritaan aan. Hij helpt wel. En dat terwijl Joden en 
Samaritanen elkaar helemaal niet aardig vonden. De Samaritaan laat 
barmhartigheid zien. 

Maar wat is barmhartigheid eigenlijk?

Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en 
vergeving, waardoor je een ander graag wil helpen. 

Ken je dat gevoel? De Samaritaanse man wel. Hij voelde medelijden en 
zorgde voor de gewonde Joodse man. Eva kent het gevoel ook en ze 
hielp de jongen overeind. Barmhartigheid is dus niet alleen een gevoel. 
Het zorgt er ook voor dat we iets gaan doen. 

Dankzij barmhartigheid gaan we voor anderen zorgen. En met ‘anderen’ 
worden niet alleen je familie, vrienden en vriendinnen bedoeld. Wij 
moeten met elkaar voor alle mensen en dieren zorgen. Ook zorgen we 
voor de natuur. Kortom: wij moeten zorgen voor de hele schepping! 
Zorg jij mee? 

?
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God zorgt nog steeds... 

alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde
Deze week heb je elke dag een stukje gelezen over GI-GA-GROEN; 
zorgen voor de wereld om ons heen. Je hebt gelezen over het 
vervuilen van de aarde, het delen van je bezit, en over een ander 
helpen. Ook de mensen die niet zo aardig tegen je zijn geweest of die 
jou pijn gedaan hebben. Wat is het dan moeilijk om dat even te 
vergeten en die ander wél te helpen.

Want dat is wat JEZUS doet. 

Dat is niet altijd makkelijk. Want we doen graag onze eigen zin, kijken 
liever de andere kant op of vergeten even wat we gezien hebben.

Wat ik je nu ga vertellen is best wel moeilijk te begrijpen. Ingewikkeld 
om je voor te stellen. Wij leven hier op aarde. Ik hoop dat je in een fijn 
huis woont met je gezin. Dat je vriendjes en vriendinnetjes hebt en dat 
je gelukkig bent. En ik hoop ook dat als je soms verdrietig bent er dan 
iemand is die je weer blij maakt. Die jou troost. Want dat is wat de 
Here Jezus wil. Dat we blij zijn en oog hebben voor een ander. Dat 
hoeven geen grote dingen te zijn, maar iets kleins voor een ander doen 
is al mooi.
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Wij blijven niet voor altijd op deze aarde wonen. De Here God gaat 
de aarde nieuw maken. Perfect, zoals hij ooit was. Waar geen verdriet 
is, geen pijn, geen oorlog, geen ziekte, waar niet gepest wordt. Klinkt fijn 
he?

Het is misschien moeilijk om je dat voor te stellen. Of je hebt allerlei 
vragen daarover. Hoe ziet die nieuwe aarde er dan uit? Moet ik daar naar 
school? Heb ik daar ook dezelfde vriendjes? Is mijn hond ook op die 
nieuwe aarde? Woon ik in een huis? Kan ik daar zwemmen?

En die vragen mag je ook stellen. Ik zou zeggen: doe dat gelijk maar. 
Praat erover met je papa en mama, je broers, zusjes, opa, oma of je juf 
of meester. Wat we wél weten is dat God alles nieuw maakt in je hart. 
We krijgen eigenlijk een nieuw hart van Hem. Een hart vol liefde. Dan 
worden we elke dag vrolijk van Jezus. 

Een nieuw hart voor jou en mij! Hij maakt alles goed!

Voor iedereen die dit leest een luisterlied: 
‘Nooit meer alleen’ van Herman Boon

Alles
 wordt

nieuw
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Hervormde Gemeente Sint Catharinakerk................................................................................9:30
Hersteld Gereformeerde Kerk De Samenklank ................................................................9:30
Christelijke Gereformeerde kerk De Fontein.....................................................................................9:30
Christelijke Gereformeerde kerk Eben Haëzer...........................................................................9:30
Gereformeerde kerk Adventkerk...................................................................................................................................9:30
Gereformeerde kerk Zuiderkerk.......................................................................................................................................9:30
Gereformeerde kerk Vaartkerk Eemdijk......................................................................................10:00
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Noorderkerk................................................................9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Maranathakerk.............8:45 & 10:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Petrakerk.................................................................................9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Immanuelkerk.......................................................9:30
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Westerkerk Eemdijk....................9:30
Nederlands Gereformeerde kerk Westerkerk............................................................................9:30
Evangelie gemeente De Reddingsark............................................................................................................10:00
Christusgemeente The Lighthouse de Bron.............................................................................10:00
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In al deze kerken zijn jullie van harte Welkom


