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EN het is op gkbs.nl te vinden als pdf. Dinsdag 21 maart is er in de Adventkerk om 10.00 u bijbelstudie!
Zondag 26 maart ligt in beide kerken weer een print klaar met de hele week teksten

Zondag 19 maart - Het hemelse brood - Johannes 6:24-51
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm. Een dag eerder heeft Hij vijfduizend mensen te eten gegeven van vijf broden.
Maar gewoon brood, legt Hij nu uit, verdwijnt als je het opeet. Daarom kun je beter op zoek gaan naar hemels brood.
Het ware brood uit de hemel, waarvan het manna dat de Israëlieten in de woestijn ontvingen een voorafschaduwing
vormde, is Jezus zelf. Sommige aanwezigen in de synagoge protesteren: ‘Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef? We
weten precies wie zijn vader en moeder zijn. Hoe kan Hij dan beweren dat Hij uit de hemel gekomen is?’ Hun
verwarring is begrijpelijk. Jezus’ aardse afkomst lijkt niet te kloppen met zijn uitspraak dat Hij uit de hemel komt.
Toch benadrukt Jezus opnieuw dat Hij bij God vandaan komt. Daarna maakt Hij nog iets duidelijk over het beeld van
het brood. Niet alleen is Hij zelf het hemelse brood, maar tegelijk is Hij degene die dat brood aan de mensen uitdeelt.
Want het brood staat voor zijn lichaam. Jezus zal zijn eigen lichaam, zijn eigen leven, opgeven om de mensen te
redden.
Neem je binnenkort deel aan een avondmaalsviering? Denk dan nog eens terug aan deze tekst.

Maandag 20 maart - Levend water - Johannes 4:5-30
In het Johannes-evangelie lees je vaak over misverstanden: Jezus zegt iets over de geestelijke werkelijkheid, en zijn
luisteraars vatten dat heel letterlijk op. Dat gebeurt ook in deze tekst. Jezus noemt zichzelf hier iemand die levend
water geeft. De Samaritaanse vrouw met wie Hij praat, begrijpt niet hoe Jezus het water uit de put kan halen zonder
emmer. Jezus heeft het echter niet over water in de letterlijke zin, maar over ware kennis van God. Jezus is degene die
God écht kent. En die kennis geeft Hij door aan wie het maar wil horen. Niet alleen aan de Joden, maar ook aan de
Samaritanen. Anders dan gewoon water kan dit levende water onbeperkt worden uitgedeeld. En wie ervan drinkt –
wie door Jezus God leert kennen – vindt niet alleen antwoorden op zijn of haar vragen, maar eeuwig leven.
Met wie zou jij het levende water willen delen?

Dinsdag 21 maart - De opstanding en het leven - Johannes 11:17-27
In dit gedeelte lezen we over drie goede vrienden van Jezus: Marta, Maria en Lazarus. Aan het begin van het
hoofdstuk was te lezen dat Lazarus ernstig ziek is. Toch wacht Jezus twee dagen voordat Hij naar hem toe gaat. In
Johannes 11:15 wordt duidelijk waarom Jezus zo lang wacht. Dat Jezus Lazarus weer levend maakt, helpt de
leerlingen om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Jezus zegt zelfs dat Lazarus alleen maar slaapt. Met dit beeld
maakt Hij duidelijk dat de dood alleen tijdelijk macht heeft over de mens. In het gesprek tussen Marta en Jezus noemt
Jezus zichzelf de opstanding en het leven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet voor eeuwig sterven. Marta denkt
eerst dat Jezus over een verre toekomst spreekt. Maar uit de rest van het verhaal blijkt dat ze niet zo lang hoeft te
wachten.
‘Geloof je dat?’ – Wat zou jij antwoorden op die vraag van Jezus?

Woensdag 22 maart - Gods uitverkorene- Jesaja 42:1-4
“Deze bekende verzen uit het boek Jesaja spreken over Gods dienaar die door Hem is uitgekozen. Hij zal op aarde ‘het
recht vestigen’: ervoor zorgen dat de mensen zullen leven in gerechtigheid en vrede, in overeenstemming met Gods
wetten. Hoewel hij zal optreden als koning en rechter, is Gods dienaar geen hardvochtige of gewelddadige heerser. Hij
maakt juist de indruk van een zachtmoedig persoon: iemand die niet schreeuwt of zijn stem verheft, maar opkomt
voor zwakke en onderdrukte mensen: het ‘geknakte riet’ en de ‘kwijnende vlam’.
In het Nieuwe Testament wordt deze profetie betrokken op Jezus. Een citaat ervan is te vinden in Matteüs 12:18-21.
En de woorden ‘in Hem vind ik vreugde’ klinken als een stem uit de hemel tijdens Jezus’ doop wanneer de heilige
Geest op Hem neerdaalt (Matteüs 3:16-17) en bij de verheerlijking op de berg, wanneer Hij door God wordt erkend
als zijn uitverkoren Zoon (Matteüs 17:5).”
Welke verhalen over Jezus vind je bij deze tekst passen?
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Donderdag 23 maart - Een licht voor alle volken - Jesaja 42:5-9
“De dienaar van de heer ontvangt zijn opdracht van niemand minder dan van God zelf, de schepper van hemel en
aarde. God zelf zegt: ‘Ik neemt je in dienst voor mijn verbond met het volk.’ Het is een moeilijke zin, die misschien wil
uitdrukken dat de dienaar door God als bemiddelaar van een nieuw verbond wordt aangesteld. In dit verbond
vertegenwoordigt de dienaar Gods volk en bemiddelt hij voor hen bij God. Maar zijn missie reikt verder dan Israël:
God zal hem maken tot een licht voor alle volken. Door Hem zullen de mensen uit de duisternis worden bevrijd. Deze
bijzondere beloften getuigen van Gods macht en majesteit: er is niemand als Hij (vers 8).
Het Nieuwe Testament ziet deze profetie werkelijkheid worden in Jezus Christus. Hij is de bemiddelaar van een
nieuw verbond (Hebreeën 9:15), die redding zal brengen voor Israël en de hele wereld (Romeinen 11).”
Hoe zou jij de opdracht van de dienaar in je eigen woorden omschrijven? Wat herken je van deze opdracht in
wat Jezus heeft gedaan?

Vrijdag 24 maart - Gods geliefde Zoon - Matteüs 17:5-13
‘Zes dagen later’, dat wil zeggen: zes dagen nadat Petrus Jezus vol overtuiging ‘Messias’ en ‘Zoon van de levende God’
genoemd had (en eeuwen nadat Jesaja zijn profetieën over de dienaar van de heer had uitgesproken). In de scène op
de berg wordt die belijdenis voor zijn ogen werkelijkheid. Het groepje leerlingen vangt een glimp op van de toekomst
waar ze zo vurig naar verlangen: de ‘dag van de Heer’, die volgens de joodse traditie ingeluid wordt door de
verschijning van de grote profeten Mozes en Elia. Een toekomst waarin de beperkingen en de kwetsbaarheid van het
leven op aarde plaatsmaken voor een heerlijkheid die nauwelijks te bevatten is.
Petrus’ reactie is maar al te menselijk. Door tenten te bouwen voor Jezus en zijn gesprekspartners wil hij deze
toekomst stevig in het heden verankeren. Uiteindelijk moet het groepje toch weer van de berg af, door een dieper dal
dan ze voor mogelijk hadden gehouden. Maar het beeld van Jezus in al zijn toekomstige heerlijkheid gaat met hen
mee en bepaalt de richting waarin zij gaan.
Waarom zou Jezus de leerlingen verbieden om over hun ervaring te praten totdat Hij uit de dood is opgestaan?

Zaterdag 25 maart - Hij die komt in de naam van de Heer - Lucas 13:31-35
Jezus’ lijden en dood komen onophoudelijk dichterbij. In plaats van ervan weg te lopen, gaat Jezus doelgericht op weg
naar Jeruzalem. Jeruzalem, ook toen al een stad van enorme tegenstellingen. Aan de ene kant de tempel, de plek waar
Joden kwamen om God te aanbidden, prachtig gerenoveerd en uitgebreid door Herodes de Grote (deze Herodes was
de vader van Herodes Antipas, waar het in Lucas 13 over gaat). Aan de andere kant de stad waarin keer op keer
profeten – mensen die kwamen in de naam van God – het moesten afleggen tegen het corrupte bestuur van diezelfde
tempel en het paleis.
Jezus is zich daar maar al te goed van bewust, maar uit zijn woorden spreekt toch enorme bewogenheid. Ze doen
denken aan Psalm 91, een psalm over Gods bescherming. Jezus zou een beroep kunnen doen op die bescherming,
maar daarvoor is Hij niet gekomen: Hij wil juist zelf een toevlucht zijn voor mensen die daar om vragen.
Hoe ga jij om met mensen die ongemakkelijke boodschappen verkondigen?

Zondag 26 maart - De Messias - Matteüs 16:13-21
Jezus stelt zijn leerlingen een indringende vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Het woord
‘Mensenzoon’ was een titel voor de Messias, maar betekent ook eenvoudigweg: een mens. Zou het volk begrijpen dat
Jezus, behalve een gewoon mens, ook de Zoon van God is, de beloofde Messias? Het antwoord van de leerlingen wijst
niet direct in die richting. Ze noemen allerlei namen die met Jezus in verband worden gebracht: Johannes de Doper,
Elia en Jeremia. Stuk voor stuk indrukwekkende namen. Maar al deze personen waren slechts voorlopers van de
Messias, niet de Messias zélf.
Dan stelt Jezus een tweede vraag: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordt: ‘U bent de Messias, de Zoon van de
levende God.’ Jezus prijst Petrus om zijn woorden. Toch drukt Hij zijn leerlingen op het hart om dit geheim te houden,
misschien omdat de titel ‘Messias’ verkeerde verwachtingen zou oproepen: het Joodse volk hoopte op een koning die
hen van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Maar Jezus wist dat zijn opdracht er anders uit zou zien. Hij zou
een lijdende Messias zijn. Door wat er binnenkort met Hem zou gaan gebeuren, zou de waarheid vanzelf aan het licht
worden gebracht.
Welke overeenkomsten zie je tussen Johannes, Elia en Jeremia aan de ene kant en Jezus aan de andere kant?
Hoe verschillen ze van elkaar?


