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Zondag 26 maart - De Messias - Matteüs 16:13-21
Jezus stelt zijn leerlingen een indringende vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Het woord
‘Mensenzoon’ was een titel voor de Messias, maar betekent ook eenvoudigweg: een mens. Zou het volk begrijpen dat
Jezus, behalve een gewoon mens, ook de Zoon van God is, de beloofde Messias? Het antwoord van de leerlingen wijst
niet direct in die richting. Ze noemen allerlei namen die met Jezus in verband worden gebracht: Johannes de Doper,
Elia en Jeremia. Stuk voor stuk indrukwekkende namen. Maar al deze personen waren slechts voorlopers van de
Messias, niet de Messias zélf. Dan stelt Jezus een tweede vraag: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordt: ‘U
bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus prijst Petrus om zijn woorden. Toch drukt Hij zijn leerlingen op
het hart om dit geheim te houden, misschien omdat de titel ‘Messias’ verkeerde verwachtingen zou oproepen: het
Joodse volk hoopte op een koning die hen van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Maar Jezus wist dat zijn
opdracht er anders uit zou zien. Hij zou een lijdende Messias zijn. Door wat er binnenkort met Hem zou gaan
gebeuren, zou de waarheid vanzelf aan het licht worden gebracht. Welke overeenkomsten zie je tussen Johannes,
Elia en Jeremia aan de ene kant en Jezus aan de andere kant? Hoe verschillen ze van elkaar?

Maandag 27 maart - De lijdende dienaar - Jesaja 53
In deze profetie uit het boek Jesaja belooft God zijn volk een bevrijder. Iemand die hen niet alleen zal bevrijden van
onderdrukking, maar  – belangrijker nog – van hun allergrootste vijand: opstandigheid tegen God, waardoor de mens
van God vervreemd is geraakt. Het woord ‘bevrijder’ roept het beeld op van een charismatisch, indrukwekkend
figuur. Maar de bevrijder die God belooft, past niet in dat plaatje. Andere mensen voelen zich juist door hem
afgestoten. Zoals er in die tijd op een zieke werd neergekeken, omdat lijden gezien werd als een straf van God, zo
wordt Gods dienaar veracht en gemeden. De dienaar is als een zwak plantje dat maar ternauwernood overleeft. Hoe
kan hij een bevrijder zijn? Maar dan, in vers 4, blijken de zwakheid en ziekte waardoor we zo op hem neerkeken, onze
eigen zwakheid en ziekte te zijn. Dat wat de straf was voor ónze zonden, heeft hij op zich genomen. Alleen zo kunnen
de mensen bevrijd worden en kan de band met God worden hersteld.
In Handelingen 8:26-35 leest een man uit Ethiopië dit gedeelte uit Jesaja. De apostel Filippus legt hem uit dat het een
profetie is over Jezus, de Messias, die door zijn lijden de zonden van de wereld heeft weggenomen.
Zonde en straf – die woorden hoor je niet zo vaak meer. Vind je dat een goede ontwikkeling, of juist niet?

Dinsdag 28 maart - Lam van God - Johannes 1:29-34
Je zou kunnen zeggen dat in Johannes 1 Kerst en Pasen bij elkaar komen. In de eerste verzen gaat het over Jezus, Gods
Woord, dat als licht in deze wereld komt – Johannes’ versie van het kerstverhaal. Maar verderop in dit hoofdstuk wijst
Johannes vooruit naar Pasen. In de woorden van Johannes de Doper is Jezus ‘het lam van God, dat de zonde van de
wereld wegneemt’. Johannes heeft Gods Geest op Jezus zien neerdalen en getuigt dat deze man de Zoon van God is.
Het zwakke, lijdzame beeld van een lam lijkt daar niet bij te passen. Behalve als we het naast de tekst van gisteren
leggen, Jesaja 53, over Gods dienaar, die de wandaden van velen zal wegnemen. Hij zal als een schaap naar de slacht
worden gebracht, maar zich niet verzetten. Johannes de Doper ziet in Christus die dienaar.
Wat roept het beeld van Jezus als licht voor de wereld bij je op? En wat het beeld van Jezus als lam van God?

Woensdag 29 maart - Steen des aanstoots - Matteüs 21:33-46
Wie denkt Hij wel niet dat Hij is? De leiders van het volk vinden dat Jezus niet bevoegd is om namens God te spreken.
Er ontstaat een discussie waarin Jezus verschillende voorbeeldverhalen vertelt. Jezus is in de voorbeelden de zoon,
en de leiders zijn de mensen die niet doen wat er van hen gevraagd wordt. Zij erkennen de zoon niet en ze erkennen
ook Jezus niet. Jezus vergelijkt zichzelf met een steen. Die steen was volgens de bouwers niet goed genoeg, maar God
maakt er een hoeksteen van: een onmisbaar onderdeel van het fundament van een gebouw. De leiders – mensen –
kunnen de dingen die Jezus doet en zegt wel afkeuren, maar God denkt daar anders over. Sterker nog: wie deze
hoeksteen afkeurt, zal daar de gevolgen van ondervinden. Het zijn harde woorden, waarmee Jezus duidelijk maakt: Ik
laat me niet afschrikken door wat mensen van Me vinden, Ik laat Me leiden door wat God over Me zegt.
Wat vind je van de verontwaardiging van de Schriftgeleerden in vers 41, en van Jezus’ reactie daarop?



Donderdag 30 maart - De steen die de bouwers afkeurden - Psalm 118
‘Loof de heer, want Hij is goed.’ Daarmee begint en eindigt deze psalm. Psalm 118 is dan ook een danklied. De
ik-persoon (die misschien het hele volk vertegenwoordigt) vertelt hoe God hem in het verleden steeds heeft geholpen
en hem altijd trouw is gebleven. Daarom roept hij de mensen op om God prijzen. Een bekend vers uit deze psalm is
vers 22. Hier wordt het beeld van een hoeksteen gebruikt. Dit was een grote steen die belangrijk was voor de
stevigheid van een bouwwerk, mogelijk de funderingssteen waarop de rest van het huis rustte. Het volk van God
wordt vergeleken met een steen die vanwege zijn vreemde vorm eerst weggegooid werd, maar later, als hoeksteen,
een belangrijke plaats kreeg in het gebouw. Het volk Israël, dat eerst werd onderdrukt, heeft nu een eervolle plaats
gekregen onder de volken. De schrijver ziet hierin een wonder van de heer. Later verwijst Jezus naar deze psalmtekst.
Ook Hij werd door de mensen afgekeurd en verworpen, zelfs met de dood tot gevolg. Maar na zijn sterven werd Hij
door God in ere hersteld, en werd Hij tot de hoeksteen van de kerk (Matteüs 21:42; verg. Efeziërs 2:20).
Lees de psalm nog eens rustig door, en kies één of twee verzen die voor jou iets over Jezus zeggen. Sta er
vandaag nog een paar keer bij stil.

Vrijdag 31 maart - Goede herder - Johannes 10:11-19
Eerder lazen we over Jezus als lam van God. In de tekst van vandaag komt het beeld van schapen op een andere
manier naar voren. Jezus zegt hier: ‘Ik ben de goede herder’ en ‘Ik ben de deur voor de schapen’. Beide beelden
komen ook voor in het Oude Testament. Het volk Israël wordt daarin vaak vergeleken met een kudde schapen. Met de
(goede) herder wordt in het Oude Testament God bedoeld of de koning uit het geslacht van David, die door God
gezonden wordt. In Jesaja 40:11 lees je bijvoorbeeld hoe God het volk liefdevol weer bij elkaar brengt nadat het uit
elkaar is gedreven. En in Micha 5:1-5 droomt de profeet van een messiaanse koning die hij beschrijft als een herder.
Door de macht van deze koning kan het volk veilig wonen. Als Jezus zichzelf ‘herder’ en ‘deur’ noemt, betrekt Hij de
gedachten die deze beelden bij zijn toehoorders oproepen dus op zichzelf: Hij geeft goede zorg, veiligheid en
bescherming.
Begrijp je waarom Jezus’ woorden tot verdeeldheid leidden?

Zaterdag 1 april - Een koning die vrede brengt - Zacharia 9:9-10
In deze profetie van Zacharia worden de inwoners van Juda en Jeruzalem aangemoedigd om zich te verheugen omdat
de koning in aantocht is. Zacharia trad op als profeet rond 520 voor Christus, toen een groep Judeeërs vanuit
Babylonië was teruggekeerd naar Jeruzalem. Ook al stond Juda nog steeds onder het bewind van de Perzen,
misschien hadden de inwoners de hoop op onafhankelijkheid en op de komst van een nieuwe koning uit het huis van
David nog niet opgegeven. Maar de verwachting in deze profetie is vooral gericht op de komst van een grotere koning,
de messias. Deze koning zal gerechtigheid brengen. Hij zal nederig zijn en vrede stichten, niet alleen voor Israël, maar
voor alle volken. In het Nieuwe Testament wordt naar deze tekst verwezen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (zie
Matteüs 21:1-11).
Aan welke situaties – uit het nieuws, of misschien in jouw omgeving – denk jij bij deze profetie?

Zondag 2 april - Zoon van David - Matteüs 21:1-11
Het is een bekend beeld: Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Zo gaat in vervulling wat de profeet Zacharia
heeft gezegd over de nieuwe koning, de langverwachte messias. Hij komt ‘op een hengstveulen, het jong van een
ezelin’ naar Jeruzalem (Zacharia 9:9). Volgens Zacharia is deze koning rechtvaardig en zal hij vrede brengen. Daar
past bij dat hij op een ezel rijdt: paarden werden voor de oorlog gebruikt, ezels niet. De inwoners van Jeruzalem
bewijzen Jezus koninklijke eer door hun mantels op de weg uit te spreiden. Bovendien roepen ze Hem ‘Zoon van
David’ toe, wat een titel is voor de messias. Ze zien Jezus als de beloofde koning op de troon van David. Toch is er ook
verwarring: ‘Wie is die man toch?’ vraagt iedereen zich af. De hele stad is in rep en roer. Matteüs gebruikt hier een
woord dat aan een aardbeving doet denken. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt wanneer de soldaten beven
van angst bij het lege graf (Matteüs 28:4) en wanneer Herodes en de inwoners van Jeruzalem vreselijk schrikken
omdat de nieuwe koning van de Joden is geboren (Matteüs 2:3).
In welk opzicht zou Jezus ons in deze tijd moeten opschudden, vind je?


