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Zondag 2 april - Zoon van David - Matteüs 21:1-11
Het is een bekend beeld: Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Zo gaat in vervulling wat de profeet Zacharia
heeft gezegd over de nieuwe koning, de langverwachte messias. Hij komt ‘op een hengstveulen, het jong van een
ezelin’ naar Jeruzalem (Zacharia 9:9). Volgens Zacharia is deze koning rechtvaardig en zal hij vrede brengen. Daar
past bij dat hij op een ezel rijdt: paarden werden voor de oorlog gebruikt, ezels niet. De inwoners van Jeruzalem
bewijzen Jezus koninklijke eer door hun mantels op de weg uit te spreiden. Bovendien roepen ze Hem ‘Zoon van
David’ toe, wat een titel is voor de messias. Ze zien Jezus als de beloofde koning op de troon van David. Toch is er ook
verwarring: ‘Wie is die man toch?’ vraagt iedereen zich af. De hele stad is in rep en roer. Matteüs gebruikt hier een
woord dat aan een aardbeving doet denken. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt wanneer de soldaten beven
van angst bij het lege graf (Matteüs 28:4) en wanneer Herodes en de inwoners van Jeruzalem vreselijk schrikken
omdat de nieuwe koning van de Joden is geboren (Matteüs 2:3).
In welk opzicht zou Jezus ons in deze tijd moeten opschudden, vind je?

Maandag 3 april- Heer - Matteüs 22:41-46
Dat God een nakomeling van David zou sturen om zijn volk te bevrijden was een wijdverbreide verwachting in de tijd
van Jezus. Deze messias zou een eind maken aan de overheersing door buitenlandse machten, en een
onoverwinnelijk rijk van vrede stichten. In het gesprek met de farizeeën gaat het om de identiteit van deze zoon van
David.
Is hij, als nakomeling van David, diens mindere? Of is hij juist machtiger dan de grote, maar uiteindelijk toch
menselijke koning van Israël? Om zijn toehoorders te laten inzien dat de zoon van David van een heel andere orde is,
haalt Jezus Psalm 110 aan. Volgens het opschrift boven deze psalm is hij door David geschreven. Het is een vergezicht
van een koning met bovenmenselijke macht, die tegelijkertijd ook het priesterambt bekleedt. Een Messias die alle
menselijke voorstellingen overstijgt. Jezus’ toehoorders zijn dan ook met stomheid geslagen.
Lees ook eens Psalm 110. Welke verzen vind je goed bij Jezus passen? En welke juist niet?

Dinsdag 4 april - De Mensenzoon die verheven zal worden - Johannes 12:23-36
Al eerder heeft Jezus vooruitgewezen naar zijn dood. Nu spreekt Hij steeds dringender over de dingen die binnenkort
zullen gebeuren, en over hun betekenis. In dit gedeelte lijken veel tegenstrijdige dingen te staan. Wie zich als dienaar
opstelt, wordt geëerd. Wie bereid is zijn leven op te geven, zal het eeuwige leven krijgen. Alleen als een graankorrel
sterft, kunnen er weer nieuwe graankorrels uit groeien. Steeds zegt Jezus dingen die anders zijn dan de mensen
verwachten. Dat geldt ook voor de uitspraak dat de Mensenzoon verheven zal worden. Je zou kunnen zeggen dat de
betekenis daarvan een tweetrapsraket is. Jezus’ luisteraars denken vooral aan het tweede deel: een eervolle plaats
naast God de Vader. Maar eerst komt het deel dat zelfs Jezus de angst om het hart doet slaan: Hij zal omhoog geheven
worden aan het kruis.
Welke Bijbelteksten ken je nog meer waarin menselijke verwachtingen en veronderstellingen onderuit worden
gehaald?

Woensdag 5 april - Gods dienaar - Jesaja 52:13-15
De laatste verzen van Jesaja 52 vormen het begin van een profetie over de lijdende dienaar van de heer, die doorloopt
tot het einde van hoofdstuk 53. In dit gedeelte rijzen twee beelden van de dienaar op, die met elkaar lijken te botsen.
Enerzijds spreekt de tekst over zijn vernedering. Zijn afzichtelijke uiterlijk en mismaaktheid doen iedereen huiveren.
Aan de andere kant horen we dat de dienaar hoogverheven en groots zal zijn. Volken en koningen staan sprakeloos
vanwege hem. Eenzelfde tegenstrijdigheid kenmerkt het einde van Jezus’ leven op aarde. Jezus stierf een
vernederende kruisdood. Zijn handen en voeten werden doorboord, op zijn hoofd werd een doornenkroon geplaatst.
Maar nadat Hij door de dood heen was gegaan, werd Hij door God tot majesteit verheven (Johannes 12:23). Hij werd
opgenomen in de hemel. Vandaar zal Hij, gezeten aan de rechterhand van God, op een dag heersen over de hele
wereld (Lukas 24:51; Hebreeën 1:3; Openbaringen 11:15; 19:11-16). ‘En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.’ Aan wie denk jij bij deze zin?



Donderdag 6 april - Heerser in Gods koninkrijk, dienaar onder de mensen - Lucas 22:14-30
Gisteren lazen we over Gods dienaar, die volgens Jesaja ‘groots en hoogverheven’ zal zijn, nadat eerst hele volken
waren opgeschrikt door zijn mismaakte uiterlijk. Die twee aspecten vind je ook terug in de manier waarop Lucas over
het laatste avondmaal vertelt. Jezus is bij de leerlingen als iemand die dient. Volgens de evangelist Johannes geeft Hij
daar tijdens hun laatste gezamenlijke maaltijd een heel concreet voorbeeld van, door de voeten van de leerlingen te
wassen – eigenlijk de taak van een dienaar (Johannes 13:1-30). En kort na deze maaltijd zal Hij nog verder verlaagd
en vernederd worden, totdat zijn aanblik net zo afschrikwekkend is als die van de dienaar in Jesaja 52. Hij staat het
toe, omdat Hij weet dat de weg naar Gods koninkrijk via deze route moet gaan. En Hij vraagt aan zijn leerlingen om
het Hem na te doen. Ze zijn voorbestemd voor het koningschap in Gods rijk, maar dat koningschap bereiken ze alleen
door hun geldingsdrang achter zich te laten.
Hoe belangrijk zijn status en erkenning door anderen voor jou? Helpt deze tekst je om daar anders naar te
kijken?

Vrijdag 7 april - Koning van de Joden - Johannes 18:28-22
Het gesprek tussen Pilatus en Jezus is kenmerkend voor het Johannes-evangelie: iemand vraagt of zegt iets, Jezus
reageert op een manier die de ander niet verwacht had, en steeds is er dan die spanning tussen de letterlijke en de
figuurlijke betekenis. In dit geval gaat het om de vraag of Jezus koning is. Jezus’ antwoord is: ja en nee. Ja, Hij is
koning, maar een heel ander soort koning dan Pilatus denkt. Hij is ook anders dan de koning, de messias, die de Joden
in die tijd verwachten. Zij hopen op de ideale koning voor hun volk, die na eeuwen van onderdrukking zal zorgen
voor bevrijding en recht. Maar Jezus’ koningschap is zoals het koningschap van God, die als schepper van hemel en
aarde koning is van heel de wereld en rechter over alle mensen. Boven zijn kruis staat uiteindelijk toch ‘koning van de
Joden’, in alle gangbare talen, tot ergernis van de hogepriesters.
Wat had boven het kruis gestaan als jij het voor het zeggen had gehad?

Zaterdag 8 april - de Gestorvene- Matteüs 27:57-66
Jezus is gestorven. Josef van Arimatea legt het lichaam van Jezus in zijn eigen graf. De hogepriesters en farizeeën
laten, met toestemming van Pilatus, het graf streng bewaken. Ze willen niet dat mensen later kunnen beweren dat
Jezus is opgestaan uit de dood. Matteüs beschrijft deze gebeurtenissen zo nauwkeurig omdat hij zijn lezers ervan wil
overtuigen dat Jezus’ opstanding niet een moedwillige leugen van de leerlingen is. In Matteüs 28:11-15 krijgt dit
gedeelte een vervolg. Niet de leerlingen van Jezus vertellen een leugen. Maar de oudsten van het volk betalen de
soldaten om te liegen over wat er werkelijk is gebeurd…
De soldaten zijn echter niet de enigen die bij het graf achterblijven. Er zijn ook twee vrouwen: Maria uit Magdala en
de andere Maria. Zij blijven zo lang mogelijk bij Jezus’ graf. En na de sabbat zijn zij de eersten die weer naar het graf
gaan. Zij zijn de eerste getuigen van Jezus’ opstanding!
Had jij ook bij het graf willen blijven? Of had je samen met de meeste leerlingen voor een veiliger plek gekozen?

Zondag 9 april - De opgestane Heer - Lucas 24:13-35
Lucas vertelt het verhaal van twee volgelingen van Jezus, die met een bedroefd hart uit Jeruzalem vertrekken,
richting Emmaüs. Terwijl ze discussiëren over alles wat er de afgelopen dagen gebeurd is, krijgen ze gezelschap van
een derde reiziger, een vreemdeling. Als die vraagt waarom ze zo somber kijken, vertellen ze over hun Meester, van
wie ze gehoopt hadden dat Hij de verlosser zou zijn, maar die inmiddels alweer drie dagen geleden gestorven is. En
nu beweren een paar mensen uit hun midden ook nog dat zijn graf leeg is! De Emmaüsgangers zijn ontredderd en in
verwarring. Jezus, die niet door de twee herkend wordt, spreekt hen streng toe. Hebben ze dan niet begrepen dat
alles precies zo moest gebeuren als de profeten het hebben gezegd? Dat de messias móést sterven, om daarna uit de
dood op te staan? Pas als Jezus, uitgenodigd bij de twee thuis, het brood breekt, vallen hun de schellen van de ogen.
Meteen reizen ze weer terug naar Jeruzalem, waar ze van de apostelen horen: ‘De Heer is werkelijk uit de dood
opgewekt!’ De twee kunnen dit bevestigen met hun bijzondere verhaal. Hun reis is niet voor niets geweest.
Sta nog eens stil bij wat je de afgelopen weken hebt gelezen. Hoe heeft het je blik op Jezus en op zijn dood en
opstandig veranderd?


