
ADVENTKERK STILLE ZATERDAG  

 

Tekst voorafgaand aan dienst:  

 
Het is stil, hier in de kerk is het stil. 

In de wereld is het stil, doodstil. 

De duisternis, de nacht is om ons heen. 

 

Onze adem stokt. 

Waar vinden we vaste grond, 

opheldering van onze nacht, 

levenslicht...? 

 

Gedicht  

De paaskaars wordt binnengebracht 

Het glaswerk van Angela van Echten wordt verlicht 
Zingen: Lied 125: 1, 2 en 3 (mel. psalm 118) 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5 (NBV)  

Zingen: NLB 801: 1 en 2  

Schriftlezing: Exodus 14: 15–22 (NBV  

Zingen: NLB 801: 3 en 4 

Schriftlezing: Romeinen 6: 3–11 (NBV  

Zingen: NLB 801: 5 en 7 

Verkondiging 

Zingen: NLB 801: 6 en 8 

Gedachtenis van de heilige Doop en belijdenis 

Het doopwater wordt uitgegoten en  

we delen het licht van de paaskaars 
Geloofsbelijdenis 

Doopgebed 

Mogelijkheid om met water in doopvont 

een kruisteken op voorhoofd te maken,  

ondertussen zingen we Abba Vader: 

Zingen: ELB 376: 1 en 2 

Schriftlezing: Mattheus 28: 1–8a (NBV) 

Meditatief moment:   

Kort gebed 

Slotlied: ELB 122: 1, 2, 3 en 4  

Zegen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg 

Mededelingen:        08-04-2023 

 

Namens de kerkenraad wordt u het volgende meegedeeld: 

 

Adventkerk  

Stille zaterdag 

 

Vanavond is uw voorganger Ds. Ruben Werrie 

De organist is Maarten Veltman 

 
Collecte is bestemd voor:  

Hospice de Haven, Jeugdwerk GKBS,en Waypoint 

 

We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.  

Het scribaat 


