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In 2018 kwam ds. Nynke Dijkstra-Algra ons tijdens de 
grote kerkenraadsvergadering uitleg geven over het 
gavengericht werken. Hoe kunnen we ’meer attent 
op talent’ worden zodat de juiste mensen op de juiste 
plaats komen. Op deze avond raakten we enthousiast 
over het belang van samen gemeente zijn, want alleen 
in samenspel en gesprek met anderen mogen we 
ontdekken wat onze eigen plek is in het Lichaam van 
Christus, de gemeente. 
Deze avond was achteraf gezien de prille start van 
GAAV.

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn 
verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn 
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is 
één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 
In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate 
van de gemeente. (1 Korinthe 12:4) 

GAAV gaat dus over het inzetten en ontdekken van de 
gaven en talenten van de gemeenteleden tot opbouw 
van Gods Kerk. GAAV gaat over gemeenteopbouw.
Op de gemeentedag van 2020, hebben we 
teruggekeken naar gouden momenten. Wat 
koesterden de gemeenteleden al, wat ontroerde, wat 
maakte blij, wat maakte dankbaar en waar voelden 
zij zich echt gezien? Zo begon het proces van GAAV 
waar we nu al heel ver mee zijn. Het hele jaar 2020 
kwamen gemeenteleden bij elkaar, aangepast op de 
corona-maatregelen, in diverse samenstellingen en op 
diverse momenten om in workshops te onderzoeken 
wat wij waarderen en waar wij als gemeente verder 
aan willen bouwen. De methode ’waarderende 
gemeenteopbouw’ is onze leidraad en Else Roza 
onze gids.

Door middel van dit onderzoek hebben we zicht 
gekregen op de verlangens voor de toekomst. 
Deze verlangens zijn samen met alles wat er door 
gemeenteleden genoemd is in het afgelopen jaar, 
gebundeld in vergezichten. 

Met deze vergezichten willen we SAMEN actief 
de toekomst in!

Hoe het begon
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Wat heeft jouw hart? Wat raakt je? 

Doe mee aan die workshop en help om van 

dromen plannen te maken.

Aan de hand van de uiteindelijke Vergezichten-

workshops, mogen gemeenteleden zich aanmelden 

bij wat hun hart heeft. Zo verwachten 

we met degenen met hart voor het vergezicht, 

het thema verder te gaan uitwerken van stippen aan 

de horizon naar concrete stappen.

Alles vanuit de lijn: ik zie jou!

De eerste drie vergezichten gaan over God 

liefhebben boven alles, onze naaste en onszelf; 

zelf groeien en er voor je naaste zijn. 

De tweede drie vergezichten gaan over 

voorwaardenscheppende zaken hierin; 

deze mogen de eerste drie faciliteren.

Dit zijn de workshops 
bij de vergezichten: 
meld je/u aan 
en denk mee!

6
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Ik zie jou

In 2026 is de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg 
een grote en toch wendbare gemeente. Zoals in het oude 
testament de tent van de ontmoeting en later de tabernakel 
met de ark steeds uitnodigen tot de ontmoeting met 
God terwijl we in beweging zijn, zo wil onze gemeente die 
ontmoeting mogelijk maken in vormen die passen bij de tijd. 
De vragen van de tijd gaan we niet angstvallig uit de weg, 
maar er is ruimte voor experiment, voor teleurstelling en voor 
verschil van mening.

In 2026 zijn we een gemeente waar we één zijn in het 
verlangen God te ontmoeten, omdat we weten dat dit ook 
Gods verlangen is. Eerst noemde Hij Mozes al zijn vriend, 
later noemt de Here Jezus ieder die Hem volgt zijn vrienden. 
Openheid en gastvrijheid gaan samen op met een groot 
besef van Gods heiligheid. Vergeving en verzoening zijn 
geen achterhaalde begrippen maar zijn broodnodig om in 
verbondenheid met God en elkaar te leven. Vrijheid, vergeving 
en genade worden in het dagelijkse leven ervaren en in 
dankbaarheid gevierd. 

In 2026 zijn we een gemeente, waar mensen hun harten 
openen voor Gods Geest en mogelijkheden krijgen aangereikt 
om dat zichtbaar en tastbaar te maken in de eigen leefwereld. 
Het is vanzelfsprekend dat iedereen bijdraagt met gebed, gaven 
en talenten. De verschillende generaties in onze gemeente 
bejegenen elkaar met trots en respect en willen niet zonder 
elkaar.    

Kijk snel naar de zes workshops op de volgende pagina’s.8
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In 2026 brandt het hart van onze gemeente voor Jezus. 
Groei in onze relatie met God, groei in het volgen van Jezus. 
Daardoor ook groei in het omzien naar elkaar. We zijn vervuld 
met de heilige Geest en dat is zichtbaar voor de mensen om 
ons heen. De gemeente laat zich leiden door de Bijbel, het 
Woord van onze God. 

Ik zie jou groeien in relatie met elkaar. We nemen de tijd om 
elkaar te ontmoeten. We hebben geleerd om samen te bidden 
aan de keukentafel en ons hart te delen. We spreken niet over 
God, maar van God en met God. We spreken liefdevol over 
elkaar.
We bevestigen elkaars gaven en talenten. Ons past geen 
oordeel. Zo zijn we een licht voor de ander, jong en oud, 
binnen en buiten de gemeente en zien we elkaar door de 
ogen van Jezus.

Ik zie jou
en de gemeente groeien in vertrouwen op Jezus

 ’Diepere persoonlijke relatie met God, 
dan groeien we naar een grote familie, 
als echte broers en zussen’

Wil jij meepraten over hoe 
je een leerling kunt zijn van 
Jezus maar ook hoe je anderen 
daarbij kunt helpen? Wat is 
daarvoor nodig? Zou jij willen 
dat het makkelijker is om je 
hart te delen als het gaat om 
geloven? Meld je dan aan voor 
deze workshop!

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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Workshop
In 2026 staat de GKBS bekend om het hartelijke welkom. We 
zien je graag. Mensen voelen zich thuis. Mensen die af en toe 
komen of eenmalig, net zo goed als mensen die altijd komen. 
Als we elkaar welkom heten, bedoelen we ook dat iedereen 
zich thuis mag voelen. We willen elkaar leren kennen en weten 
graag hoe het met ieder gaat. Echt zien en horen wat de ander 
nodig - of juist te bieden heeft, dat is onze houding. Dit is 
omdat we elkaar zien groeien in liefde en verbondenheid. 

We zijn naar buiten gericht, maar óók op elkaar : noem het een 
grote familie, waar jong en oud samen optrekken en elkaar 
inspireren. We hechten waarde aan onze (familie-)tradities 
én aan vernieuwing. Daarom geven we elkaar ruimte in het 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn, zowel op zondag als 
in de week.
 We willen één zijn in verscheidenheid, iedereen mag er zijn en 
we maken graag ruimte voor ieders kwaliteiten. 

Ik zie jou
en onze geloofsgemeenschap groeien in 
onderlinge zorg, liefde en verbondenheid

Kom je vaak of af en toe:
 we zien je graag!

Op papier lijkt dit logisch en vanzelfsprekend. 
Maar is dat ook echt zo? Hoe kunnen we 
groeien in verbondenheid, ook tussen de 
generaties, en eenzaamheid verminderen?
Heb jij de wens dat iedereen zich welkom voelt, 
en ideeën over hoe we ons meer betrokken 
kunnen voelen bij elkaar binnen onze gemeente? 
Doe dan mee met deze workshop!

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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De GKBS staat bekend als een open gemeente, die midden 
in de gemeenschap staat: een warm kloppend hart binnen 
Bunschoten-Spakenburg. 

Vanuit de allesomvattende liefde en geborgenheid van onze 
Heer, zijn we een plek waar mensen ervaren dat je hier mag 
komen zoals je bent. Dat mensen om elkaar heen staan, zoals 
pinguïns in de kou om elkaar heen staan ter bescherming. Dat 
je hier iets proeft van Gods liefde en geborgenheid, ongeacht 
afkomst, geloof, sexe, enz.Ik zie jou

oog hebben voor dorpsbewoners en het dorp

’Openheid voor zoekers 
en herintreders’

Hoe kunnen we een 
lichtbaken zijn voor de 
samenleving? 
Hoe kunnen we Jezus 
dienen in de mensen die 
op ons pad komen? 
Zoals Hij zelf vraagt bij 
de werken van barm-
hartigheid, alsof Hij de 
arme is, of de zieke? 
Wat wens jij als je ergens 
gast bent? 
Wil jij meedenken over 
hoe we als gemeente 
onze drempel en kerk-
muren laag kunnen 
krijgen? Kom mee doen 
in deze workshop als 
jouw hartewens is dat 
we samen gastvrij tot 
zegen zijn!

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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Workshop
In 2026 zijn we een bruisende kerk, waarin de Heilige Geest 
jong en oud inspireert in toegankelijke diensten. In deze 
diensten staat God centraal, hebben woord en sacrament een 
plek, maar is er ook ruimte voor spontaniteit. Gemeenteleden 
hebben in deze onderdelen hun eigen inbreng. We willen 
daarom in gesprek zijn over de rijkdom van onze traditie 
en de vreugde van het ontdekken van het nieuwe. Daarom 
durven we ruimte te creëren en regels aan te passen zodat de 
generaties die ons opvolgen zich thuis blijven voelen of gaan 
voelen. 

Als gemeenteleden zijn we allemaal uniek. We hebben onze 
eigen meningen, gedachten en wensen en geschiedenis maar 
zijn nieuwsgierig naar die van de ander. Ondanks de verschillen 
in geloofsbeleving zien we elkaar graag en zien we naar elkaar 
om, zoals broeders en zusters dat in een familie doen. Het 
uitbundige mag er zijn, maar ook het ingetogene. We zijn 
namelijk door God, Jezus en de Heilige Geest ten alle tijden 
verbonden. Hij is de grond van onze hoop. Samen met elkaar 
zijn we de GKBS, een levende kerk waar iedereen welkom is.

Ik zie jou
en de gemeente gevoed worden door kerkdiensten

Dat diensten voor iedereen toegankelijk blijven, 
voor de 4-jarige en voor de 90-jarige

Wil jij meedenken hoe we een warme, levende, getuigende en eigentijdse gemeente kunnen zijn 
met hart voor elkaar? Wat hebben onze vieringen en kerkdiensten hiervoor nodig?

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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In 2026 zijn we een gemeente waarin we ons leven lang, 
van baby tot oudere, leren van Jezus. We hebben een rijk 
aanbod van clubs, cursussen, activiteiten, afgestemd op de 
vragen en behoeftes van gemeenteleden van alle leeftijden. 
Het aanbod is vormend, voedend en uitnodigend voor 
alle generaties. De commissie enthousiasmeert en helpt 
gemeenteleden te kiezen wat voor hen dit seizoen een 
passende toerusting is. Bovendien zal zij gemeenteleden 
stimuleren om gaven en talenten in te zetten. We werken 
gavengericht. Want doen waar je goed in bent, zorgt voor 
bewogen gemeenteleden. Vorming en toerusting komt 
niet alleen vanuit een commissie. We vormen elkaar door 
ontmoetingen in erediensten, in connectgroepen en in het 
dagelijkse leven. 
Alles is laagdrempelig. Zoals bijvoorbeeld een vast moment 
in de week waar ieder welkom is, waar je met een kopje 
koffie en een interessant (geloofs)verhaal zelf op verhaal 
kan komen. Natuurlijk is er de mogelijkheid voor persoonlijk 
gebed. Een plek waar je je echt gezien voelt, een baken.

Ik zie jou
toegerust voor je 
dagelijkse leven
Toerusting gericht op persoonlijke geloofsgroei 
en geloofsopvoeding maakt bij mensen het
verlangen los om samen op zoek te gaan 
naar God, te leven met Jezus als voorbeeld 
en kind en discipel te zijn van onze Koning.

Welke voeding helpt u of jou groeien?

Doen waar je goed in bent, 
en inspiratie om 
het goede te doen: 
wat geeft net even die extra 
power? Waar ben 
je in geïnteresseerd en wat 
heb je aan voeding nodig? 
Laat het ons weten en 
kom meedenken, zodat we 
prachtige toerusting kunnen 
verzorgen voor
de komende jaren. 
Denk breed! 
Doe mee met de workshop!

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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Workshop

Het is voorjaar 2026. We kijken dankbaar naar onze prachtige 
kerkgebouwen. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in het creëren van nieuwe mogelijkheden om elkaar als 
gemeente meer te kunnen ontmoeten. Zo zijn de gebouwen 
nu multifunctioneel. 
Er is ruimte voor de behoeftes en wensen van gemeenteleden. 
Bijvoorbeeld meer vaste momenten van bezinning buiten de 
kerkdiensten om, samen leren van een professional (dominee), 
meer ontmoeting met God en elkaar, in een warme, 
uitnodigende omgeving. De inrichting is daarvoor aangepast.

De gebouwen zijn niet alleen op zondag open, maar elke dag. 
Het is een inloophuis, waar ieder, jong en oud, zich geborgen 
en veilig mag voelen. Gehoord en gezien wordt.
Waar altijd koffie klaar staat. De generaties worden met elkaar 
verbonden. Elke inwoner van Bunschoten mag zich hier dan 
ook welkom voelen. Bovendien is er de mogelijkheid voor 
spontane acties als samen zingen, eten, muziek maken, je geloof 
delen en samen bidden in een speciaal daarvoor ingerichte 
ruimte. Zo mag de kerk een open, uitnodigende en bruisende 
kerk zijn, waar je graag wilt zijn: een inspiratieplek is voor 
nieuwe ideeën van gemeenteleden. Dat is bottum up-kerk zijn.

Ik zie jou
in een kerk als plek 
van ontmoeting

Horen, zien en thuiskomen!
Zou jij je ook zo graag ’thuis’ 
willen voelen binnen de kerk? 
Hoe denk je dat we dit gevoel 
van geborgenheid gestalte 
kunnen geven? Wat hebben 
we ervoor nodig? De afdeling 
Eigen kerk & interieur zoekt 
klusvolk. Schrijf je in voor 
deze werkspot als je graag 
meedenkt over gastvrijheid of 
juist liever de handen uit de 
mouwen steekt, of als jij die 
brug bent tussen bedenkers 
en doeners.

Voor de datum van deze workshop, zie de website gkbs.nl
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Eigen notities/vragen:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Workshops
Tijdstip 19.30 -21.30 uur 
Data en locaties volgen nog

Wat is exact de bedoeling?
•   Je kiest voordat je je inschrijft, bij welke workshop je verder betrokken wilt zijn. 

(zie de website van onze gemeente gkbs.nl). Wat heeft jouw hart? 
Per workshop doen we één vergezicht. 

•  Ieder vergezicht-workshop wordt op een andere datum besproken. 
Dus check even welke datum je dan aan de beurt bent. 

• Maak ook een keuze op basis van je gaven. Wat past bij je? Waar klopt je hart voor?
• Wat doe je graag? Misschien kun je daar iets mee in de gemeente.

Hoe ziet zo’n workshop eruit?
• We beginnen met koffie en ontmoeting.
• Met elkaar gaan we brainstormen en aansluitend concrete plannen maken.
•  We noteren de werkzaamheden, die hieruit voortkomen en kijken 

of jij met jouw talent of menszijn hier iets in kunt/wilt betekenen.
• We spreken af wie er verder aan de slag wil gaan met alle ideeën en plannen.
• We sluiten af met een drankje.  
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