
Onderweg naar Pasen met Judas 

Stilte


Voorzang: NLB 558:


Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen ’t recht van God,

Kyrie eleison.


Om het zwijgen, het geduld,

waarmee Gij de wet vervult,

als men vruchtloos zoekt naar schuld,

Kyrie eleison.


Welkom Sabine


Toelichting van bloemstuk


Kaars Doven


Lied: Johannes de Heer: Doorgrond mijn hart.


Doorgrond mijn hart,

en ken mijn weg, o Heer.

Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg,

die 'k ga niet goed voor mij?

Leid m'op de eeuw'ge weg,

Heer, maak mij vrij!


O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur,

opdat 'k mij niet meer schaam.

'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.


Psalm 55 in beurtspraak


Luister, God, naar mijn gebed,

verberg u niet als ik om hulp smeek,

sla acht op mij en geef mij antwoord.

Klagend loop ik rond, radeloos


Had ik vleugels als een duif,

ik zou opvliegen en neerstrijken,




ver, ver weg zou ik vluchten,

overnachten in de woestijn, 


Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen,

zou hij mij haten en zich tegen mij keren,

ik zou me voor hem verschuilen.


Maar jij, die dacht en deed als ik,

mijn hartsvriend, mijn vertrouwde!

Wat genoten wij als wij samen waren

in het feestgewoel in Gods huis.


En ik? Ik roep tot God,

de HEER zal mij redden.

In de avond, in de morgen, in de middag

klaag ik en zucht ik,

en Hij hoort mijn stem.

Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen,


Leg je last op de HEER

en Hij zal je steunen,

nooit zal Hij dulden

dat een rechtvaardige ten val komt.

Amen


Schriftlezing Lucas 22: 1-6, 47-48 door Herma


Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was 
bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden wilden Hem uit 
de weg ruimen en zochten naar een goede gelegenheid, want ze waren bang 
voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd 
Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters 
en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren 
opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. Judas 
nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen 
uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.


Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de 
man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te 
kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met 
een kus?’


Stilte


Meditatie Herma




Muzikaal Meditatief moment door de familie Pevenage


Gebed door Hillegonda


Lied: NLB 587


Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen

in deze nacht van duistere belangen?

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren

heel om te horen.


Eén mens moet sterven om een volk te redden.

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,

warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.

Open mijn ogen.


Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,

de mens die uit de hemel is geboren.

Ik ben de gesel die hem openhaalde,

ik laat hem vallen.


Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –

de waarheid is gezien om te geloven.

Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige

wil ik mij buigen.


Zegen


Interactief Gebed

Interactief gebed Arme Judas:

Muntjes meenemen, welke vriendschap, droom, doel, voornemen heb jij ooit verraden. (Plastik 
muntjes kopen 4 euro per 100)


Stilte


Collecte bij de uitgang Henri en Hillegonda

Collectedoel voor de hele Stille Week is Orhei 50% en “Steun en Help 
elkander” 50%



