Onderweg naar Pasen met de Engelen

Stilte

Voorzang: NLB 558:

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,

als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,

Kyrie eleison.

Welkom Herma
Toelichting van bloemstuk
Kaars Doven

Lied: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Psalm 27 bewerking Huub Oosterhuis gebeden door Sabine



Jij mijn licht en bevrijding
Wat zou ik nog bang zijn, voor wie?

Jij mijn vast burcht
wie zou ik duchten.

Mijn bedreigers zijn op weg gegaan
ze lusten me rauw
Mijn doodsvijand komt eraan.

Dit ene heb ik jou gevraagd
Dat ik mag zijn van jou

Als jij mijn plaats bent
woon ik veilig

bij jou thuis ben ik goed af.

Hoor je mijn stem wel?

Ja, jij, je hoort me wel.

Ik hoor jou ook, in mijn hart
hoor ik jouw antwoord.

Zoek mijn aangezicht, zeg je.

Amen

Schriftlezing Lucas 22:39-44 Henri

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen
volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen: ‘Bid dat
jullie niet in beproeving komen.” En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een
steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als U
het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar
wat U wilt gebeuren.” Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht
te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn zweet
viel in grote druppels als bloed op de grond.

Stilte

Meditatie (maximaal 5 minuten) Henri

Muzikaal Meditatief moment door de organist

Gebed door Hillegonda

Lied: ELB 170



Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

Zegen

Interactief Gebed
Bij welke knoop heb jij hulp nodig mom hem te ontwarren. Welk ingewikkelde proces moet jij
door. (in de knoop gelegd touwtjes voorbereiden)

Stilte

Collecte bij de uitgang Herma en Sabine
Collectedoel voor de hele Stille Week is Orhei 50% en “Steun en Help
elkander” 50%



