
21:30 Stille Zaterdag: Ga je mee met Jozef van Arimatea 

(Licht wel gedimd niet te donker, ook voor de mensen thuis) 

Lied:  

Welkomstwoord Herma


Uitleg bloemstuk


Lied NLB 321: 1,2,3 (Niet als een storm als een vloed)


Niet als een storm, als een vloed,

niet als een bijl aan de wortel

komen de woorden van God,

niet als een schot in het hart.


Maar als een glimp van de zon,

een groene twijg in de winter,

dorstig en hard deze grond –

zo is het koninkrijk Gods.


Stem die de stilte niet breekt,

woord als een knecht in de wereld,

naam zonder klank zonder macht,

vreemdeling zonder geslacht.


We bidden Psam Psalm 88 (Biddend voorgelezen)  Henri


[2] HEER, God, mijn redder,

ik roep tot U, ik schreeuw het uit,

bij dag en bij nacht.

[3] Laat mijn gebed U bereiken,

luister naar mijn klagen,


[5] Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf,

ik ben als een man aan het eind van zijn krachten,

[6] als een naamloze dode ben ik,

als een gesneuvelde in een massagraf,

aan wie U niet langer denkt,

losgerukt uit uw hand.


[7] U hebt mij onder in de kuil gelegd,

in het duister van de diepte,




[12] Komt uw liefde in het graf ter sprake

of uw trouw in de afgrond?


[13] Weet men in de duisternis van uw wonderen

of van uw weldaden in het land der vergetelheid?


[14] Daarom roep ik U om hulp, HEER,

elke morgen nader ik U met mijn gebed.


Amen


Lied: NLB 247: 1,3  (Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)


Gebed: Hillegonda


Schriftlezing: Lucas 23 Karsten


Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad 
Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de 
komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het 
besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om 
het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, 
wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit 
was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna 
aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, 
waren Josef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook hoe Jezus’ lichaam er 
werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en 
balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.


Stilte van 1 tot 2 minuten


Meditatie Karsten


Meditatieve Muziek door


Schriftlezing: Lucas 24 Karsten


Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het 
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen 
zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar 
binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich 
geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 
Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden 



tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij 
is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog 
in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en 
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze 
zich zijn woorden.

De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle 
anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, 
Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere 
vrouwen die hen vergezelden.


Noemen van de namen van de dopelingen aansteken van de waxinelichtjes 

Henri Hillegonda 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Voornaam Aanschrijfnaam DoopDatum

Tom Dhr. T. de Boer 4-23

Joah Dhr. J. Geuchies 4-23

Reina Jenrieta Faith Mevr. R.J.F. van Dalfsen 4-23

Tommy Adryan Dhr. T.A. Heinen 4-23

Jace Sergio Mason Dhr. J.S.M. Koelewijn 5-23

Lukas Dhr. L. Veldhuizen 5-23

Mara Wouke Petra Mevr. M.W.P. Beekhuis 5-23

Bente Mae Mevr. B.M. ter Beek 5-23

Sofie Denise Mevr. S.D. Meijering 5-23

Sara Anna Romée Mevr. S.A.R. Doeleman 6-23

Loïs Mevr. L. van Gulik 6-23

Jamie Dhr. J. van Essen 7-23

Manuel Gean Dhr. M.G. van Echten 7-23

Mats Martin Dhr. M.M. Overeem 7-23

Maevi Mevr. M. van Essen 7-23

Nick Roan Dhr. N.R. Brouwer 8-23

Madelin Rose Mevr. M.R. van Diermen 8-23

Theo Jordy Dhr. T.J. Bos 8-23

Damián Henrique Dhr. D.H. Blokhuis 8-23

Sarah Rita Willemien Mevr. S.R.W. Offringa 8-23

Davy Daniël Dhr. D.D. Blokhuis 10-23

Fay Evie Mevr. F.E. Bosboom 10-23

Kaylee Willow Mevr. K.W. Koelewijn 11-23

David Johannes Dhr. D.J. Kuypers 11-23

Jade Tessa Mevr. J.T. de Graaf 12-23

Lotte Mevr. L. Duijst 12-23

Casper Dhr. C. van de Groep 12-23

Sef Dhr. S. Koelewijn 12-23

Davey Bodhi Huibert Dhr. D.B.H. van de Geest 2-24

Mats Arie Dhr. M.A. van de Groep 2-24

Mason Dhr. M. Huijgen 2-24

Sarah Eva Maria Mevr. S.E.M. Beekhuis 3-24

Julius Gio Dhr. J.G. Heek 3-24

Lando Ray Dhr. L.R. Barmentloo 3-24

Cornelus Abram Dhr. C.A. Hopman 3-24

Emily Daniëlle Mevr. E.D. Estié 3-24

Joas Erik Dhr. J.E. de Graaf 3-24



Lied: Toekomst vol van hoop terwijl de nieuwe paaskaars wordt 
binnengedragen door 


In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen,    

al begrijpen wij U niet,             

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet.   

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.                  

  

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.


Zegen


Interactief Gebed (De persoonlijke doopgedachtenis)

In stilte de kerk verlaten


Collecte bij de deur Herma, Hillegonda



