
 
Avondmaal meevieren thuis  
Op zondag 20 juni hopen we in drie diensten het Heilig Avondmaal te vieren. Dat betekent met de 
huidige verruimingen er 200 mensen mee zouden kunnen doen. We willen jullie uitnodigen om ook 
thuis mee te vieren.  
Echt? Ja! Wees welkom!  
 
Waarom?  
Dat we met nog weinig mensen in onze kerk samen kunnen vieren en dat veel gemeenteleden dus 
online de kerkdiensten meemaken, is geen reden om geen avondmaal te vieren. De Here Jezus 
nodigt ons uit om dikwijls te vieren om te herinneren aan Zijn dood en opstanding.  
 
Avondmaal thuis vieren is een tijdelijke noodmaatregel. Misschien voelt het voor u onwennig. Dat je 
zomaar zelf die stukjes brood en dat beetje wijn (of sap) mag klaarzetten en opeten en zo het 
Avondmaal via internet met de gemeente mag meevieren. Heel mooi om zo in deze gebrokenheid 
toch samen te vieren dat we lichaam van Christus zijn, ook al zijn we allemaal in onze eigen huizen. 
Onze huizen worden zo ‘tempels van de Heer’, waar de Heer in de tekenen van brood en wijn 
werkelijk aanwezig is. Hoe ernstig de huidige situatie ook is, Gods Geest is niet beperkt tot het 
samenkomen in één gebouw. 
  
Maaltijden in Bijbelse verhalen zijn telkens voor mensen onderweg, en vaak in tijden van crisis. Denk 
aan de verhalen van de Pesach maaltijd bij de uittocht uit Egypte, het brood uit de hemel en het 
manna in de Sinaï woestijn. De evangeliën verhalen hoe Jezus voortdurend mensen ontmoet rond 
de maaltijd, op allerlei plaatsen en tijden. Ook in gelijkenissen klinkt de uitnodiging voor de maaltijd 
naar iedereen. De laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden gaat vooraf aan zijn diepste crisis, de 
kruisiging. Bij de woorden ‘doe dit zo vaak als je eet en drinkt’ worden door Jezus geen concrete 
richtlijnen gegeven.  
 
Hoe?  

Misschien vindt u het contrast met een gewone Avondmaalsviering te groot en wacht u liever het 
moment af waarop we het avondmaal weer samen in de kerk kunnen vieren. Ook dan kunt u nog 
steeds in dankbaarheid en gepaste eerbied de kerkdienst vanuit huis meebeleven. Maar wilt u wel 
thuis meevieren, dan geven we hierbij een aantal suggesties:  
 
1. Zorg dat er brood is voor ieder die mee wil doen, en een glaasje wijn of druivensap. Een 
vrijblijvende suggestie is om een tafel te dekken en brood en wijn daar neer te zetten en daar heen te 
lopen op het moment van het delen.  
 

2. Neem de tijd om zelf met rust voor deze viering klaar te zitten. Steek een kaars aan bij het begin 
bijvoorbeeld. Misschien kunt u vrijdag- of zaterdagavond al een mooi lied afspelen of Jesaja 65:17-
25 (de tekst van de zondag) lezen ter voorbereiding.  
 

3. Voor ouders met jonge kinderen: misschien is het mooi om ze te laten helpen met tafeldekken en 
brood klaar leggen. Tegelijk zullen ze niet de hele kerkdienst rustig mee doen… maak het niet te 
zwaar voor ze (en dus ook niet voor jezelf). Als er geen rust of eerbied is bij een online kerkdienst en 
er net op het moment van het avondmaal speelgoed door de kamer vliegt, dan is dat jammer, maar 
dan komt er wel een andere gelegenheid.  
 

4. Filmpje met uitleg avondmaal https://youtu.be/t4F7A90v3wI  
 

5. Bij het avondmaal is ook altijd aandacht voor de diakonie. Bedenk wat je kan geven, en maak het 
online over. Of via GIVT-app of via collecte op de Kerkenapp. 
 


